Beste dames , vrienden en genodigden,

Het is een speciaal , een beetje naar gevoel als je
gevraagd wordt om als ‘ eminance grise ‘ de
traditionele speech te houden op de
ambtsoverdracht . Ik ben dan misschien wel niet
de oudste maar heb toch al ca 35 jaar clubleven in
Noord achter de rug waarbij ik een heel aantal
hoogtes maar ook laagtes heb meegemaakt .

Eigenlijk had Erik Engels hier moeten staan , maar
die was vandaag verhinderd . Hij heeft nog 10 jaar
meer ervaring binnen onze club .

Toen ik in 1978 in onze club kwam was dat een
heel andere club dan we op vandaag kennen .
Gelukkig maar voor de club van vandaag .

Destijds allemaal deftige heren , met stropdas .
Sommigen kwamen naar de middagvergaderingen
met hun chauffeur , sommigen waren met moeite
voor het avondeten terug thuis .




Een strenge etiquette hadden we , die we tot op
vandaag , zij het misschien iets minder strikt
nog steeds toepassen . En datis goed .

Het toezicht op de assuiditeit , minimum 60 %
eventueel via compensaties werd destijds streng
gecontroleerd . Op straffe van verbanning uit
Rotary .

Assemblys , districtsconferenties die toen nog een
ganse dag duurden werden druk bijgewoond .
Soms wel met chinese vrijwilligers , maar we waren
er . Talrijk , niet zonder de nodige druk vanwege
de voorzitter . Op dat vlak is er dus ook niet veel
veranderd .

Bestuursvergaderingen liepen toen ook reeds
regelmatig uit tot in de vroege uurtjes , weinig
nieuws dus ook op dat front. Er bestonden toen
echter nog geen wodca controles ..........




Zonder te veel de loftrompet over onze club te
willen opsteken , durf ik toch te zeggen dat het
Antwerpen noord goed gaat . ons ledenaantal
groeit terug en volgens ik hoor zitten er nog wel
enkele nieuwe kandidaten aan te komen . Ik ga
echter het gras niet voor de voeten van onze
uittredende voorzitter Peter wegmaaien .

Ik heb altijd een beetje mijn eigen visie op een
clubleven gehad . Sommigen onder U associeren
met organisatie van feestelijke gelegenheden
maar daarin zit misschien wel het geheim , of
allezins een van de geheimen .

Een club moet aangenaam zijn voor zijn leden ,
geanimeerde vergaderingen , interessante
vergaderingen met goede sprekers al dan niet
uit eigen rangen .

Een tweede geheim , als ik het zo mag noemen , is
het veel meer betrekken van de partners in het
clubgebeuren . Ik ben destijds een van de
voorvechters geweest om ook de partners uit te




nodigen op een belangrijk aantal van onze
vergaderingen . Dit versterkt de band tussen
partners die vroeger mekaar vaak niet eens
kenden .

Het vergemakkelijkt ook het organiseren van
fundraisings , Weekends in de Ardennen, Berlijn,
Praag of waar dan ook .

Ik weet dat hierover de meningen tot op vandaag
nog steeds wat uiteen lopen maar geloof me vrij
clubs die zich hiervoor blijven afschermen zullen
vroeg of laat in de problemen komen .

Het toelaten van Dames in Rotary heeft er ook toe
bijgedragen deze evolutie te ondersteunen .

Ik ben dan ook fier hier van mijn eigen
petekinderen Hilde te kunnen begroeten . Zijis
intussen meer dan twintig jaar lid van Rotary en
was binnen Amerloo samen met een aantal andere
dames een van de eerste vrouwelijke rotariers
binnen ons district .




Een laatste geheim wapen is een dynamisch
bestuur met een gemotiveerde Voorzitter .

Een Voorzitter moet zijn Bestuur achter zich
krijgen , er een hechte groep van maken die op
zijn beurt de rest van de club kan motiveren .
Rotary mag geen verzameling zijn van indivialisten
die elk hun eigen ding willen doen .

Laat ons niet vergeten beste vrienden , we zijn
nog steeds een vriendenclub die geschoeid is op
vrijwillige inzet .

Nu we het toch hebben over inzet wil ik hier toch
wel even onze uittredende Voorzitter Peter naar
voor roepen . Dit niet omwille van zijn
Voorzitterschap doch wel om Peter te bedanken
voor zijn jarenlange , vaak achter de schermen ,
inzet voor onze beroepsactie .

Peter , ik weet niet juist hoeveel deccenia jij achter
deze organisatie hebt gestaan , maar proficiat
hiervoor . Het liep niet altijd van een leien dakje ,
maar het werd steeds een succes .




De club heeft dan ook gemeend jou hiervoor een
PHF toe te kennen .

Nu je hier toch staat wil ik je uit mijn eigen naam
feliciteren voor je Voorzitterschap van dit jaar .

Je hebt het niet steeds even gemakkelijk gehad , ik
bedoel hiermee niet binnen de club , maar wel in je
priveleven het voorbije jaar .

Ondanks alles hebben we gemerkt dat de club op
vandaag zeer dynamisch is , Handysail weze
hiervan een van de getuigen.

Peter , dank U wel .

Wat het volgend jaar betreft ben ik er zeker van dat
deze dynamische inzet van Bestuur en Voorzitter
zal verder gezet worden . Ik heb al gemerkt dat
onze inkomende Voorzitter niet kan wachten om
ermee te starten .

Dirk, en natuurlijk ook Carine ik wens jullie veel
succes toe in het rotary avontuur .




